
FIETSTOCHT NAAR MUSEUM 20e EEUW, 27 juli 2017 
 
 

 
 

 

  Voor we starten nog een praatje met elkaar 
 
 

In Avenhorn was de eerste koffiestop                         
 

     
 
Er waren onheilspellende luchten maar het bleef droog en de koffie / chocomel met slagroom 

en gebak smaakte 



 

        
 

Met een flink gezelschap langs de dijk van het IJsselmeer, het museum bijna in zicht. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                          



             
 

      
 

In het museum aten wij ons broodje op met gratis koffie of thee. 
 

Daarna gingen we het museum in. Te veel om alles te fotograferen.  
De herkenning was duidelijk hoorbaar bij veel fietsers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gezellige, huiselijke sfeer, maar niet zo comfortabel als nu 

 
 

   
Een pluchen kleed en een bloemetje op de tafel.  

Aan de andere kant de haard en een theemuts op het dressoir 
 

   
 

 
 

        Een keuken met gasgeiser en een keuken nog zonder geiser  
 



                
 
 Die hadden we thuis ook     Daar heb ik nog mee gespeeld 
 

        Een wasmachine met een wringer 
 

      
 
Dat was toen al modern           Een schoorsteenmantel met penduleklok 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Draadomroep als radio 
 
 

       
 

Een lavet, ook te gebruiken als wasmachine 
 
 

              
 
Toen hadden we vinylplaten en platenspelers. Nǳ ǿŜŜǊ ƎŜƭƛŜŦŘ ōƛƧ ŘƧΩǎ Ŝƴ ŀƴŘŜǊŜ ΨƪŜƴƴŜǊǎΩΚ 
 



          
 
Blokker verkocht van alles   9ƴ ±ϧ5 ƻƻƪΧΦΦ 
 

 De eerste tv werd bezorgd 
 
 

 Later kwamen de tv- spelletjes met de 
Commodore-computer 



 
In en om de winkels van toen: persoonlijke ervaringen 

 
 

    
 

                                                           Zo ben ik begonnen in de winkel van mijn vader; alles afwegen 
 

  άKan ik u helpen, mevrouwέΚ 
 

      
 
              Bestellingen wegbrengen op een fiets met doortrapper en zonder rem  
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Koekblikken met glazen deksels, een beschuittrommel en een stencilmachine voor de 
reclamefolders 

 

    
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 



En zo ging het er op de scholen aan toe 
 
 

 
 

Nederlandse woordjes leren 
 

 Een klas met schoolbanken inclusief inktpot 
 



 

       
We kregen lauwe schoolmelkΣ ōǊǊǊǊΧΦΦ 
 

 
 
Een speelgoedkeuken (alleen voor de meiden?) 
 
 
 

 


